
Belonging 
 
Forrest Frank- Good day opening 
  
I'm 'bout to have a good day (Good day) 
No matter what they say (What they say) 
The sun is shining down on me 
Birds are singing praise 
I'm 'bout to have a good day (Good day) 
In every single way 
The God who made the universe 
Knows me by my name 
So it's a good day 
 
Ik schrijf altijd een titel boven mijn preken, liefst in het Nederlands 
Dit keer is het toch een Engelse titel geworden.  
Waarom? Moeilijk te vertalen woord 
 
Behorend, thuishoren, zich aanvaard voelen, erbij horen 
 
Erbij horen is wel een aardige vertaling 
 
In de vakantie las ik een boek van Brene Brown, als je nog nooit van haar gehoord 
hebt, google is, luister de Ted Talk over kwetsbaarheid , lees is een boek van haar.  
Dit boek heb ik gekregen van Dennis en Tabitha bij ons afscheid als 
voorgangersechtpaar. 
 
Het boek gaat over leven met je hele hart. 
Het leven aangaan vanuit een plek van waardigheid. 
Om op te staan en te denken, het maakt niet uit wat gedaan wordt en wat niet 
gedaan wordt, ik ben goed genoeg! 
En als je naar bed gaat te denken, ja , ik ben niet perfect, kwetsbaar en soms bang, 
maar dat verandert de waarheid niet dat ik ook moedig ben en het waard ben geliefd 
te worden en dat ik er bij hoor 
In het engels worthy of love and belonging! 
 
Laten we eens allemaal diep in onze ziel kijken….. zo sta je vaak niet op en zo ga je 
ook niet vaak naar bed 
 
Dit is een reis die we allemaal gaan samen met God. Want we voelen ons vaak  niet 
goed genoeg, we voelen ons vaak falen, we voelen ons vaak niet geliefd, we voelen 
vaak dat we er niet bij horen 
 
Maar wat is nodig om te leven vanuit waardigheid? Hoe omarm je “niet perfect”zijn? 
Daar is moed voor nodig, daar is bewogenheid voor nodig en daar is verbinding voor 
nodig 



Leuk  Rick, nu wordt het helemaal lastig…… 
 
Dit kan ik niet allemaal doornemen vandaag…. Maar jullie wel prikkelen om het boek 
van Brene Brown, the gifts of imperfection aan te schaffen en te lezen.  
En nee, ik heb geen aandelen…… 
 
 
Ik wil vandaag ingaan op liefde en erbij horen en dat heeft alles te maken met 
waardigheid 
 
Als je liefde en erbij horen volledig wil ervaren, is het belangrijk dat je gelooft dat je 
het waard bent geliefd te worden en dat je erbij mag horen 
Dat je los kan laten wat anderen mensen over je denken, dat je genoeg bent om wie 
je bent en het waard bent geliefd te worden 
 
De grootste uitdaging die we hebben is dat je NU waardigheid hebt, 
waardigheid/goed genoeg zijn heeft GEEN voorwaarden 
 
Vaak hebben we een lijstje zelf gemaakt, meegekregen door omgeving/opvoeding 
van voorwaarden om goed genoeg te zijn , de moeite waard te zijn 
 
Ik ben goed genoeg als mijn ouders eindelijk mij goedkeuren 
Ik ben goed genoeg als ik alles doe en het lijkt of het mij makkelijk afgaat 
Ik ben goed genoeg als ik 10 kilo afval 
Ik ben goed genoeg als iedereen vind dat ik een goede ouder ben 
Ik ben goed genoeg als ……. Vul jouw eigen voorwaarde maar in….. 
 
Maar dat klopt niet… de Drie-eenheid zegt…. Je bent NU waardig, je bent NU goed 
genoeg. Niet als, niet wanneer…. NU op dit moment 
 
Ik wil nu iets dieper ingaan op erbij horen… belonging 
 
Wat betekent het om erbij te horen? 
Er bij horen willen we allemaal, daar verlangen we allemaal naar 
 
Het is meer dan een verlangen, Erbij is een diepe noodzaak die elk mens heeft , we 
zijn gemaakt voor verbinding, om in verbinding te leven met God en anderen, om 
erbij te horen 
 
Brenee Brown zegt dat al haar onderzoek heeft aan getoond dat mensen, biologisch, 
lichamelijk en spiritueel gemaakt zijn om lief te hebben, geliefd te worden en er bij te 
horen. Gemaakt voor liefde en verbinding! 
 
Maar erbij horen is niet zo makkelijk als het klinkt, het is hard werken. Het is niet 
hetzelfde als er bij komen, of je opgeven ergens voor. Het is niet alleen ergens lid 
van worden of je inschrijven…. 
 
Brenee Brown zegt 



 
Erbij horen,…. Belonging is een aangeboren menselijk verlangen om deel te zijn van 
iets groters dan wij. 
Zo zijn we geschapen! 
 
Maar zegt zij…. Dit verlangen is zo primair, dat we vaak proberen dit te verkrijgen 
door ons aan te passen en goedkeuring te zoeken van anderen. Dit is niet hetzelfde. 
Fitting in ipv belonging…. Aanpassen ipv erbij horen 
 
We willen er zo graag bij horen… bij iets groters dan onszelf …  
 en dat willen we zo graag dat we er alles aan doen om dit te bereiken,,, door ons 
aan te passen, zodat we er in passen.. maar dat is een holle vervanging.. en het 
echte erbij horen brokkelt zelfs af 
 
Simpel gezegd, als ik mezelf kan zijn, hoor ik erbij, als ik moet zijn zoals jij , pas ik 
mij aan 
Erbij horen is geaccepteerd worden voor wie jij bent, er in passen is geaccepteerd 
worden door te zijn zoals iedereen 
 
Dit doen we heel vaak, we willen er bij horen en gaan we voor aanpassen en er in 
passen.. en dit geeft juist problemen 
 
De kerk is daar ook niet immuun voor… misschien zelf wel heel ontvankelijk voor 

 

Ergens rond 50 na Christus was er een bekeerling naar de nieuwe Jezus beweging, 
een voormalig Farizeer, bekend als Paulus. Hij vestigde een gemeenschap van 
gelovigen in de Griekse stad Corinthe. Paulus voelde zich geroepen om te dienen 
onder de heidenen. Het meest waarschijnlijk niet Joden die geinteresseerd waren in 
de Joodse ethiek en zelfs geprobeerd hebben te leven op dezelfde manier, zich 

probeerden aan te passen.. fitting in… aan de Joodse manier van leven 

Paulus was er van overtuigd dat door de opstanding van Jezus uit de dood, het einde 

van de tijd was gekomen wanneer iedeereen onder God’s heerschappij zou komen. 

Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd 
bent, laat dat dan niet het belangrijkste voor je zijn. 30 Als je verdriet hebt, geef 
daar dan niet te veel aan toe. Als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. 
Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn. 31 Als je gebruik 
maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden. Want de 
wereld van nu zal niet lang meer bestaan. 1 Cor 7:29-31 

Er is nog maar weinig tijd….. de wereld van nu zal niet lang meer bestaan 

Korinthe was in die tijd de belangrijkste stad in Griekenland, een multiculturele 
zeehaven, de hoofdstad van de Romeinse provincie. Paulus leefde daar ruim 



anderhalf jaar en stichtte een gemeenschap en vertrok naar Efeze – vanwaar hij 

waarschijnlijk de eerste brief aan de Korinthiers schreef. 

Hij bleef in contact met de kerken die hij stichtte door brieven, we hebben er 7 van. 
De eerste brief aan de Korinthe is er daar een van. Belangrijk om te beseffen dat we 
alleen de antwoorden van Paulus aan de kerken in Korinthe, Galatie, Thessalonici , 
Phillippi en Rome hebben, we hebben geen enkele brief van hen aan Paulus. 

We hebben dus maar een kant van de conversatie. De inhoud van de antwoorden 
van Paulus zijn gericht op conflicten die de gemeenschappen ervaren. We kunne wel 
een beetje een indruk krijgen van hun vragen… zoiets als, sinds je weg bent, is dit 
wat er is gebeurd… wat denk jij? Heb je een goed advies? 

En Paulus is een duidelijke mening over wat zij moeten doen…. 

Als je kijkt naar het conflict in Korinthe, het is een conflict over er bij horen 

 Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie 
namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar 
maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. 11 Ik zeg dit, omdat ik van de 
huisgenoten van Kloë heb gehoord dat jullie ruzie maken met elkaar. 12 Ik bedoel 
dat bij jullie de één zegt: "Ík hoor bij Paulus!" En een ander: "Ík bij Apollos!" En weer 
een ander: "Ík bij Petrus!" En nog weer anderen: "Ík bij Christus!" 13 Maar is 
Christus dan in stukken verdeeld? Of is Paulus voor jullie gekruisigd? Of zijn jullie in 
de naam van Paulus gedoopt? 14 Ik dank God dat ik bij jullie alleen Krispus en Gajus 
gedoopt heb. 15 Zo kan niemand van jullie zeggen dat hij is gedoopt in míjn 
naam. 16 O ja, ook het gezin van Stefanas heb ik gedoopt. Maar verder niemand, 
geloof ik. 
17 Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het goede nieuws te 
vertellen. En dat doe ik, niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. 
Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is het 
belangrijkste.  
1 Cor 1: 10-17 Basisbijbel 
 
Paulus was niet de enige prediker die het evangelie verspreidde, er waren ook 
anderen, Apollos, Petrus en waarschijnlijk ook nog anderen.  
En de mensen in Korinthe begonnen een kant te kiezen, verlangend naar er bij horen 
en verbinding werden ze aangetrooken door leiders die ze leuk vinden, of die de 
dingen zeggen waar ze het mee eens zijn, of wie hun buren of vrienden gingen 
volgen.. Ze begonnen zich aan te passen .. fitting in… en ook anderen te overtuigen 
zich aan te passen en verdeeldheid is een feit….. 
 
De technologie is veranderd, wij hebben Insta, Snapchat, tweets, Whatsapp ipv 
brieven, maar dat verlangen om er bij te horen is heel sterk. 
Het is zo sterk dat onze voorouders in het geloof bereid waren over het verlangen en 
recht om er bij te horen van andere mensen heen te stampen zodat het voelt alsof 



we er bij horen, maar dan gaan we voor aanpassen en forceren anderen om ook aan 
te passen. We verwarren er bij horen met er in passen! 
 
Kom bij ons! Wees deel van ons Team. Wij hebben de antwoorden. Wij weten wat de 
waarheid is. Wij zijn team Apollo! Nee, wij weten wat de waarheid is. Wij zijn team 
Paulus! Je kan beter doen hoe wij het doen! 
 
Paulus was verbaasd door deze reacties…. Is Christus in stukken verdeeld? Is Paulus 
voor jullie gekruisigd? Wat is er aan de hand? 
Als hij dit gezegd heeft, focust zijn antwoord op wat er bij horen betekent en dat het 
niet gaat om aanpassen , er bij passen 

Lees het verhaal zelf verder, maar het komt hier op neer 

Hij zegt, de mensen konden God niet begrijpen door hun wijsheid, dus God besloot 
ons te bereiken door iets wat totaal belachelijk klinkt.. door de dood en opstanding 
van Jezus. Sommige willen wonderen zien, anderen wijsheid, maar wij verkondigen 
de gekruisigde Jezus. Dat is het! Dat we bij God horen en bij elkaar horen, is op niets 
anders gebaseerd! Dat we erkennen wat God voor ons heeft gedaan. Punt… geen 

komma! 

Omdat we onze ware identiteit vinden in Jezus, zijn we vrij te groeien in wie we 
werkelijk zijn en onze ware zelf mee kunnen nemen in alle relaties die we hebben en 

aangaan. Is makkelijker gezegd dan gedaan!  

De rest van de brief van Paulus aan de Korinthiers is om hen te helpen wat dit 

betekent binnen hun context 

Voor ons niet makkelijk , persoonlijk en als kerk!  
We moeten waakzaam zijn als  mensen binnenkomen in onze kerk, in jouw 
persoonlijke omgeving dat we hun ware zelf bewust ontvangen en uitnodigen , niet 
ze simpel vragen zich aan te passen… je bent welkom als je bent zoals wij. Die 
boodschap willen we niet uitzenden. We willen dat mensen er bij horen!! 
 
We leven in tijd waarin er werkelijk bij horen steeds zeldzamer wordt en juist meer 
nodig is! Brenee Brown zegt in een ander boek Het vergt moed om er bij horen 
werkelijk te ervaren en het komt niet vanzelf 
Het vergt het neerhalen van muren ( vooroordelen), onze ideologische bunker te 
verlaten en te leven vanuit je hele hart 
We moeten bewust kiezen te zijn met mensen die anders zijn dan wij, leren te 
luisteren naar hen, leren moeilijke gesprekken te hebben, leren hoe vreugde te 
ervaren, pijn te delen en meer benieuwd te zijn dan defensief. Dit allemaal tijdens 
momenten van samenzijn 
 
Als kerk hebben we een missie… houden van God en houden van mensen. 
Wij verkondigen de gekruisigde Jezus, een struikelblok voor sommige, dwaasheid 
voor anderen. Maar onze identiteit is gevonden in de Drie-eenheid, in hun liefde voor 



ons. Daarin zijn we vrij en geroepen om een voorbeeld te zijn van er werkelijk bij 
horen. 
 
Amen  Bidden 
 


